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Shalom vrienden van SVP,


De winter is ook hier begonnen en inmiddels zijn de eerste regens gevallen. Nog steeds is 
het oorlog en tot voor kort werden we dagelijks beschoten met raketten. Veelal vanuit 
Libanon, maar ook vanuit Jemen, Irak en de Gaza strip. Inmiddels is er een staakt het 
vuren met Libanon, maar dat wil niet zeggen dat het gevaar geweken is. De bewoners van 
Israël houden hun hart vast……wat staat er nog te gebeuren….?

De mensen die in het noorden wonen kunnen nog niet terug naar hun huizen. In het 
zuiden begint men langzamerhand wel terug te keren. 

Een aantal gegijzelden (101) worden, als ze nog in leven zijn, nog steeds gevangen 
gehouden en iedereen is bezorgd over hun lot. Voor hun families is het een nachtmerrie. 
Verdriet en rouw en onzekerheid heeft de overhand. Israël vecht voor zijn bestaan en de 
vele soldaten en reservisten staan in de frontlinies voor onze veiligheid. Wijzelf hoeven 
niet vaak naar de schuilkelder en zitten nog steeds redelijk buiten het schootsveld, maar 
we worden er wel dagelijks mee geconfronteerd.

Het blijft een vreemde werkelijkheid dat ons leven hier gewoon doorgaat, dat we kunnen 
blijven werken terwijl de wereld om ons heen in brand staat. We ervaren dit als een zegen. 
Laten we, voor zover het aan ons ligt, ook dagelijks opstaan om het goede te doen en de 
hoop levend te houden, in de wetenschap dat de Eeuwige dit alles overziet en het 
eindscenario bepaalt.


  
Latrun 

Het grote beeld Chaim (Leven), dat inmiddels al 12 jaar in de Gardens of Life 
(Ganei Haim) in Latrun staat, was aangetast. We weten niet of het door 

vandalisme of door een chemische reactie van het beton is gekomen, maar 
het was aan renovatie toe. Ook op de naamplaat waren de letters niet meer te 

lezen. Als bestuur hebben we besloten om het te restaureren en nu zelf een 
naamplaat te bestellen van deugdzamer materiaal.


Het restaureren is inmiddels gebeurd. Anne en Henny zijn druk in de weer 
geweest om het optimaal te herstellen en de nieuwe naamplaat is nu van 

aluminium en weer uitstekend leesbaar. De tekst uit Psalm 139 in het 
Hebreeuws en Engels spreekt van Gods bescherming voor het ongeboren 
leven. De bezoekers van deze Ganei Haim kunnen weer in alle rust deze 

woorden en het beeld op zich in laten werken.




Boeken 
Het tweede en het derde deel van ‘Nieuw licht op oude woorden’, waar gedurende dit 
schrijven nog hard aan gewerkt wordt, zal in het voorjaar van 2025 verschijnen, B’zrat 
HaShem (als God het wil). Marc heeft dan alle parasjot, de Toravoorlezingen die wekelijks 
in de synagoge worden gelezen, behandeld. De boeken komen uit in een cassette, 
geschikt voor alle drie delen. Degenen die het eerste deel al hebben kunnen het er dus zo 
bij inschuiven. We zijn blij dat we als SVP dit project mogen steunen. Veel dank aan 
degenen die het financieel mogelijk maakten! Mocht u de boeken bij voorintekening willen 
bestellen het volgende:

Tot de verschijning van deel II en III kunt u intekenen om deze twee delen en de cassette 
met korting te bestellen bij de uitgever. Als u deel I niet hebt, kunt u ook de volledige 
trilogie bestellen. De voorintekenprijzen zijn:
•	 Boek II + III los voor € 26,90 per stuk ipv € 29,90

•	 Boek II + III + cassette voor € 59,90 ipv € 65,90

•	 Boeken I, II + III + cassette voor € 81,90 ipv € 89,90

Bestellen kan via deze link: https://forms.gle/aBNYh9CZ4GgR9KQ86

       


   


Nieuwe projecten 
In de tussentijd hebben we actief gezocht naar en gebrainstormd over een nieuw project. 
We hebben contact gehad met Stichting Yad l’Ami, www.yadlami.com, om te praten over 
een artistieke gift voor een van de dorpen in het zuiden. Daar moet veel schade hersteld 
en ook veel herbouwd worden, na de verschrikkelijke pogrom van 7 oktober 2023. 

Dit idee is nog steeds in beraad, maar het is te vroeg om concreet vorm te krijgen. Men 
heeft nu pas de gelegenheid om ook daadwerkelijk te gaan herbouwen.

We komen er later op terug.


Makom Margoa 
Inmiddels hebben we ook contact met David en Mariska Bueno de 
Mesquita, voor een aantal van u bekenden, die in 2007 op Aliyah naar Israël 
zijn gegaan. Zij hebben zich gevestigd in Poriah. Tijdens deze oorlog 
hebben zij het plan opgevat om een warme en liefdevolle plek te creëren 
voor Messiaanse soldaten die uit de oorlog komen. 

In samenwerking met de stichting Netivah Center, www.netivah.com, hebben 
ze dit project kunnen starten en hebben een huis kunnen huren voor dit 
doel. Dit huis, met uitzicht op het Meer van Galilea, is na een flinke 
renovatie, bijna klaar. Het huis, én het project, heet Makom Margoa (huis van 
rust) en de bedoeling van deze plek is dat groepen soldaten, maximaal 10 
per keer, hier tot rust kunnen komen én een luisterend oor en ontspanning 
kunnen vinden. Ook wordt professionele hulp geboden waar wenselijk.




SVP heeft voorgesteld 
om kunstwerken te 

doneren om de 
ruimtes aan


te kleden, zodat het 
voor de bezoekers 

een aangename plek 
is om te verblijven.

Binnenkort hebben 
we gesprekken met 

hen over wat mogelijk is. Dit is een project voor het komende jaar 2025 en we hopen dat 
we hen met ons werk kunnen zegenen.


Vraag 
We zijn heel dankbaar voor alle mensen die om ons heen staan, die ons bemoedigen en 
onze projecten financieel trouw ondersteunen. Toch is deze groep niet groot en het zijn 
veelal de ouderen die onze supporters zijn. 

We zijn dan ook op zoek naar een jonge generatie die enthousiast is over het werk dat wij 
voor de non-profit organisaties in Israël mogen doen. 

Want om de projecten te kunnen blijven voortzetten is er meer geld nodig en onze vraag 
is dan ook: zou u/jij, als vaste supporter, het werk van SVP willen promoten bij de jonge 
generatie om u/jullie heen? 


Bestuur 
Tijdens ons verblijf in Nederland afgelopen juni hebben we de bestuursvergadering gehad 
bij onze voorzitter in Huizen. We vormen een goed team. De bespreking liep vlot. De 
jaarrekening is in orde en geplaatst op de website. Met de projecten blijven we binnen het 
beschikbare budget.

De volgende vergadering staat gepland voor deze maand, maar omdat we DV in januari 
naar Nederland zullen komen, verzetten we de datum naar januari. 


Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief zal voortaan alleen per email verstuurd worden, dit om kosten te 
besparen. Alleen de mensen die geen email hebben, zullen deze per post ontvangen.


Een hartelijke groet vanuit hier en hartelijk dank aan allen die ons steunen en 
bemoedigen.


Marc & Henny


